* Je vindt het hip en prachtig of
foeilelijk, de nieuwe feestverlich-
ting in de Jan Evertsenstraat en
op het Mercatorplein. De grote
witte jerrycans met gekleurde
lampjes roepen nogal wat reac-
ties op, positief en negatief. Maar
het is ieder geval vernieuwend
en weer eens wat anders dan de

knipperende en flikkerende bogen
in menig andere winkelstraat. Een
onverlaat heeft de kersverse ver-
lichting afgelopen weekend gesa-
boteerd en een stroomdraad
doorgeknipt, waardoor de helft
van de straat alsnog in het donker
lag. Maar vanaf vandaag is de
kleurrijke verlichting, die er met

subsidie van het stadsdeel West
kwam, weer elke avond en elke
ochtend te bewonderen. Volgens
de initiatiefnemers ‘Geef om de
Jan Eef’ is het de bedoeling dat
de jerrycans ook de komende
jaren in de winter worden opge-

hangen.
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